Bericht van Baetens Paul

Baetens Paul is bij City Pirates Merksem.
3 maart at 18:50 - Antwerpen, Vlaams Gewest, Belgié - &

Ze krijgen geen applaus als ze het goed doen.

Ze krijgen geen lof omdat ze kalm blijven.

Wat ze wel knjgen...

Schreeuwen vanaf de zijlijn.

Protesten vanuit alle hoeken.

Volwassenen die het "beter weten”.

En soms...

Zijn ze pas 14.

15.

16 jaar oud.

Zelf nog kinderen,

die proberen zowel volwassenen als kinderen in het gareel te houden.
Zonder teamgenoten.

Zonder wissels.

Niemand om achter te schuilen.

Ze rennen over hetzelfde veld.

Ze nemen beslissingen in een fractie van een seconde
terwijl hun hartslag stijgt

en de stemmen luider worden.,

Sommigen doen het

om zelfvertrouwen op te bouwen.

Om betrokken te blijven bij de sport waar ze van houden.
En in plaats van aanmoediging...

krijgen ze verwensingen.

Geen scheidsrechter.

Geen wedstrd.

En als we ze nu wegjagen, wie fluit er dan morgen?




